
Lied  

We gedenken dankbaar 
We brachten de kaarsjes van onze dierbaren van 
wie we vorige maand afscheid namen vooraan in 
ons midden en ontsteken voor elk van hen een 
kaarsje. We bidden ook voor hen voor wie een 
intentie werd aangevraagd en branden ook een 
kaarsje voor allen die we persoonlijk moeten  
missen maar in ons hart en gedachte  
altijd bij ons mogen zijn. 
 
Welkom  
In deze veertigdagentijd samen met Broederlijk 
Delen succes oogsten.  
We drukken onze wil tot 
verandering uit door 
hier vooraan  
een wereldbol  
met cadeaulint er rond 
te plaatsen.  
Zo willen we dankbaar 
zijn om de aarde die 
ons gegeven is. 
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40-dagentijd  
C-jaar  
16 maart 2025 

  

Vol(k) van hoop:  
Toekomst in zicht 

Bidden om Gods nabijheid  
(met woorden uit Psalm 27 ) 
    
God is mijn licht,  
wie zou ik vrezen? 
Bij God ben ik veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
  
Ik vraag aan God één ding, 
het enige wat ik verlang: 
mag ik wonen in uw huis, 
alle dagen van mijn leven, 
om uw liefde te voelen, 
U te ontmoeten? 
  
Mijn hart zegt: 
uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, 
Mag ik niet verwachten 
uw goedheid te zien  
in het land van de levenden? 
  
Ik wacht op God, 
vastberaden wacht ik  
op de Heer. 

 
Openingsgebed 
Heer, onze God, in deze vastentijd 
roept Gij ons op  
om ons los te maken van alles  
wat ons te veel bindt aan deze wereld. 
Neem ons mee de berg op,  
zodat wij zien wat Gij met voor hebt.  
Dan kunnen ook wij 
als vrienden van Jezus, 
ons richten op vrede en leven. 
Wij vragen U  
dat door Jezus,  
uw Zoon en onze Heer.  
Amen 
 



Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing van vandaag horen we  
hoe Abraham God ervaart als een beschermend schild. 
Hij stelt zijn zekerheid in diegene die de belofte  
heeft uitgesproken. De veelheid van sterren  
zijn voor hem een teken van Gods kracht. 
 
Het evangelie plaatst Jezus in dialoog  
met Mozes en Elia.  
Jezus bouwt een stiltemoment in op de berg Tabor. 
Hij vindt er de moed op opnieuw te kiezen  
oor de weg van gerechtigheid en liefde.  
Hij komt dicht bij God. 
 
Eerste lezing Genesis 15,5-12.17-18 
 
Orgel 
 
Een moment voor de kinderen 
 
Evangelie Lc. 9,28b-36  
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis (Koen) 
 
Ik geloof in God,   
Hij is voor ons als een goede Vader  
Hij is de bron van alle leven 
en houdt van alles wat bestaat. 
 
Ik geloof in Jezus zijn Zoon. 
Hij was mens zoals wij. 
In Hem was God midden onder de mensen. 
Hij was goed tot het uiterste. 
en daarom verrees Hij tot nieuw leven 
en blijft Hij voor alle mensen een licht en 
een voorbeeld. 
 
Ik geloof in de heilige Geest. 
Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie. 
De geest brengt vijanden ertoe 
elkaar te vergeven en vrede te sluiten. 
Hij geeft ons oog voor al 
wie zwak is, verstoten en gebroken. 
Die Geest blijft ook werken in de Kerk 
en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
 
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 
en dat het goede het eens zal halen  
op het kwade. 
Ik geloof dat het leven zegeviert  
over de dood 
voor alle eeuwigheid.  
Amen. 
 

Voorbeden  
We danken om de aarde die ons gegeven is:  
een geschenk, voor iedereen, voor nu en later.  
We bidden dat we mogen groeien  
in verbondenheid met de mensen  
met wie we samenleven, wereldwijd.  
Dat uw nieuwe verbond met mensen  
in ons zichtbaar wordt. 

 
 
We bidden voor alle mensen  
die met recht en reden in de wolken zijn,  
met wie het bergopwaarts gaat; 
mensen die groeien in eenvoud en eerlijkheid, 
in hartelijkheid en vrijgevigheid. 
Voor allen die hun verantwoordelijkheid opnemen 
en, ondanks twijfel, durven springen en hun rug 
toekeren naar een wereld van armoede  
en ongelijkheid en trachten naar een land  
waar gerechtigheid geschiedt. 
Dat zij vele mensen in hun geluk laten delen. 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
We bidden voor alle mensen voor  
wie het minder makkelijk gaat en bij wie 
de tocht bergop moeilijk is.  
Voor wie de weg naar hebzucht en ik-zucht te 
vaak verleidelijk lonkt. 
Dat ze zich kunnen optrekken aan mensen om zich 
heen en zich door hen laten inspireren om het 
juiste pad te bewandelen. 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap: 
dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…) 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…) 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
Offerande +  
Orgelspel 
Wil jij ook onze  
geloofsgemeenschap mee 
steunen? 
De misdienaars  
komen graag rond voor jouw bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Dank je wel! 



Bidden bij brood dat leven geeft 
Wij brengen het brood dat in een vorige viering 
gezegend werd in ons midden en vragen U, God, 
aanvaard ons met onze kansen en beperktheden, 
maar vooral met onze mogelijkheden. 
Leer ons mensen worden die durven geven  
met hart en ziel. 
 
Met hart en ziel danken wij U, God,  
die door uw Geest onze geest  
voortdurend vernieuwt 
om zorg te dragen voor onze aarde en de wereld 
waarin wij mogen leven  
mensvriendelijker te maken. 
 
Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus 
en van Hem te spreken als de Heer,  
als de Hoop van de wereld. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat ons geloof, dwars door alle leed, 
dat onze hoop over de dood heen, 
dat onze liefde tegen alle machten in, 
ons doen gelijken op Hem 
die Gods gelijke genoemd wordt 
 
Brood om te delen met elkaar en met de wereld 
omdat we nooit zouden vergeten dat ook Hij 
weerloos heeft moeten buigen 
voor het geweld en de macht. 
Brood om te delen met elkaar en met de wereld 
Omdat we Hem, wie Hij was en hoe Hij leefde 
nooit zouden vergeten. 
Brood als teken van Zijn liefde voor ons. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat Jezus de wereld heeft gezien  
met onze ogen, 
dat Hij onze woorden gesproken heeft, 
dat Hij onze vreugde en onze nood  
heeft gekend, 
dat Hij het werk van een mens  
heeft verricht 
en dat Hij ons brood gegeven heeft. 
 
Dit brood brengt ons ook vandaag hier samen 
rond de tafel. 
Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 
omdat wij mensen willen worden zoals Hij: 
mensen die geloven in elkaar  
en vertrouwen op U. 
 
Daarom willen wij bidden tot U zoals Jezus,  
Uw Zoon, ons het heeft voorgedaan. 
 
 
 
 
 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede  
Goede God, 
anders kijken 
anders luisteren 
anders delen … 
het begint bij onszelf. 
Het brengt de vrede die Jij voor ons droomt. 
Die vrede gunnen wij iedereen. 
 
De vrede van God is voor altijd met ons. 
 
Die vrede willen we ook nu  
aan elkaar toewensen. 
 
Communie  
 
Slotgebed 
God, mag alles wat wij vandaag doen 
vruchtbaar zijn onder uw zegen, 
en verder gaan met uw hulp. 
Mag alles wat wij vandaag zeggen, 
geïnspireerd zijn door uw liefde 
en verder gaan met uw genade. 
Mag alles wat wij vandaag plannen 
groeien uit uw bezieling 
en verder gaan met uw vrede. 
Mag doorheen ons leven  
alles tot een goed einde komen 
en waarin wij mislukken 
door U worden opgenomen. 
Dat vragen wij U 
voor vandaag en voor alle dagen. Amen. 
 
Mededelingen 



Slotlied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en Zegen  
 

 

 

Ook hier kunnen we elkaar ontmoeten: 
 
Feest van Sint-Jozef: 19 maart 
Om onze patroonheilige te vieren kunnen we aansluiten  
bij de gebedsdienst in de kapel van Sint-Jozef te Tielrode,  
dit om 14.30u. 
Aansluitend is er een ontmoetingsmoment in ´t Veer. 
´s Avonds om 19u, is er een eucharistieviering  
ter nagedachtenis van de leden van de vriendenkring  
van Sint-Jozef , eveneens in de kapel.  
 
Concerten: 23 maart 
- 15.30u in Tereken kerk: 
Het groot Akkoord (koor) o.l.v. Els Spanhove 
- 16u in Sint-Nicolaaskerk: 
Flanders Bach-consort met ‘Messarias’ 

Solidarteitsmaal: 30 maart 
Op 30 maart is iedereen uitgenodigd voor het 
Solidariteitsmaal in Ons Huis. Voor een vrije 
bijdrage kunnen we genieten van een warme 
maaltijd (door vrijwilligers klaargemaakt) en 
beluisteren we het thema van de campagne  
dit jaar.  
Graag vooraf inschrijven via 
www.sintjozeftereken.be of door je naam te 
noteren op de lijst in de kerk. Bellen naar het 
secretariaat op Tereken kan ook, bij voorkeur 
op maandag-dinsdag of donderdagvoormiddag: 
03 776 11 07. 
 


